
HELP, MIJN KIND IS ONLINE!
Wanneer geef je een kind
een telefoon? Hoe maak
je hier duidelijke afspraken
over? Hoeveel schermtijd
is (on)gezond?

Dinsdag
27

januari
2026

Donderdag
27

november
2025

Tijd: 19.00-20.30 uur
Locatie: RKBS Klimop

Tijd: 19.00-20.30 uur
Locatie: RKBS Klavertje vier

Woensdag
4

februari
2026

Tijd: 19.00-20.30 uur
Locatie: IKC Wereldwijs*

OUDERWORKSHOP

*Let op! Deze avond wordt in het Engels gegeven 

Voor ouders van jonge én
oudere kinderen; ook als
er (nog) geen problemen
zijn!

Aanmelden?

Waarom zijn TikTok en
Mincraft zo verslavend?
Heb je als ouder zicht
wat jouw kind online doet?

Hoe ga je om met
cyberpesten, groepsdruk
en grenzen stellen?

scan de qr-code
of klik hier

https://www.meerprimair.nl/hoofdpoort-academie/ouderavond
https://www.meerprimair.nl/hoofdpoort-academie/ouderavond


donderdag 27 november 2025 dinsdag 27 januari 2026
IKC Wereldwijs
Adres: Graan voor Visch 14402
Tijd: 19.00-20.30 uur

Voor alle ouders/verzorgers van de scholen van

2

3

1

RKBS Klimop
Adres: Burgemeester Pabstlaan 5
Tijd: 19.00-20.30 uur

1 RKBS Klavertje vier
Adres: Dussenstraat 38
Tijd: 19.00-20.30 uur

2 3
woensdag 4 februari 2026*

De digitale wereld is waar kinderen vandaag
leven, leren én ontspannen. Maar hoe houd
je als ouder zicht op wat er online gebeurt?
En hoe blijf je in contact zonder strijd?

Tijdens deze avond neemt Laurens
Veltman (Digital Awareness) je mee in de
wereld van jongeren online. Met
herkenbare voorbeelden, humor en
praktische tips leer je:

waarom het (kinder)brein zo gevoelig is voor social media en games
hoe je grenzen stelt zonder ruzie
hoe je kinderen helpt veilig en bewust online te zijn

Locaties

inhoud

*Let op! Deze avond wordt in het Engels gegeven
Please note! This evening will be held in English.

Met Digital Awareness coacht Laurens Veltman
mensen en organisaties om zich niet te verliezen
in digitaal gedrag, zoals telefoon, social media en
gamen.
Hij heeft geleerd om zelf de controle te houden
over zijn (digitale) verleidingen en laat nu
anderen zien dat ze zelf een keuze hebben:
leven in plaats van geleefd worden!


