Beste ouders,

De leescommissie heeft voor de zomervakantie een aantal nieuwe boeken gekocht voor
de schoolbibliotheek.

Hieronder een klein voorproefje van de boeken die nu in de bibliotheek staan en die we
jullie mee willen geven als boekentip.

Het boek: Aap leest een letter, geschreven door Isabelle Gielen & Jan Van Lierde
“Dit is geen gewoon boek met het alfabet,

Dus zeg niet aa, bee, see, dee, ee tot zet

Doe s zoals een slang die sist

En zoals bij een taart die heel lekker is.

Soms horen letters ook bij elkaar.

Dan krijg je klanken als eu, oe, ui, ch en ng, echt waar.

Lees in dit boek over elke letter een verhaal,

En ontdek zo alle letters en klanken van onze taal!”

Het volgende boekis: “zoek en vind in de geschiedenis” van Clara Booth:

"Bezoek het oude Egypte, verkleed je als een Chinese keizerin,
ontwijk de ratten in Londen, maak bronzen sculpturen en Benin en
nog veel meer. Reis mee door de tijd en ontdek welke mensen,
gebouwen en voorwerpen een belangrijke rol speelden in 9 periodes
van de geschiedenis.”

Een superleuk en leerzaam zoek boek.
Dan hebben we het prentenboek: "de kleine walvis”, geschreven door Benji Davies.

“Een heel mooi boek met prachtige tekeningen, het gaat over de
jongen Boy die met zijh vader en 6 katten in een klein vissershuisje
woont. Op een dag na een storm vindt hij een jonge walvis op het
strand, dit is het begin van een bijzondere vriendschap.”

Als laatste willen we het boek “ik wil een leeuw “in het zonnetje zetten. Het boek is
geschreven door Annemarie van der Eem & Mark Janssen

Het boek gaat over Sjuul die op een dag wakker werd en dat merkt
dat het in huis heel stil is. En dus ook best saai.... En dan ineens
weet Sjuul het: hij wil een beest. Een huisdier. En vandaag nog!! Hij



weet precies wat voor beest...... maar hoe gaat hij mama zover
krijgen?

Ditis een heel leuk boek en de tekeningen zijn ontzettend mooi. En wat denken jullie:

zal Sjuul een leeuw als huisdier mogen van zijn moeder?
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